Liturgie
voor de gezamenlijke avonddienst in de Hervormde Kerk te
Den Ham, aanvang 19.00 uur.

Voorganger: Ds. N.H. de Graaf
Ouderling van dienst: Willem Meijer
Organist: Gijsbert Meuleman

Welkom en Mededelingen namens kerkenraad

Lied: Psalm 121:1 en 2

1. Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die

dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

2. Uw wank'le voeten zet Hij vast,

als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,

Hij wil, als steeds voor dezen, Israél wachter wezen.

Stil gebed, Votum en Groet

Lied: Psalm 121:3 en 4

3. De Heer brengt al uw heil tot stand,

des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.

uw schaduw aan uw rechterhand;

de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,

Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,

wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.



Gebed om de verlichting met de Heilige Geest bij de
opening van het Woord

Schriftlezing: Micha 3:5-4:8 (HSV)
[5] Zo zegt de HEERE

tegen de profeten die Mijn volk misleiden,

die, als zij met hun tanden kunnen bijten,

vrede verkondigen.

Wie hun echter niets in hun mond geetft,

aan hem verklaren zij de oorlog.

[6] Daarom zal het nacht voor u worden, zonder visioen,
het zal duister worden voor u, zonder waarzeggerij.
De zon zal over deze profeten ondergaan

en de dag zal donker over hen worden.

[7] De zieners zullen beschaamd worden

en de waarzeggers rood van schaamte,

zij zullen allen hun baard en snor bedekken,

want er komt geen antwoord van God.

[8] Ik daarentegen ben vol

van de kracht van de Geest van de HEERE,

van recht en heldenmoed,

om Jakob zijn overtreding te verkondigen

en Israél zijn zonde.

[9] Hoor nu dit, hoofden van het huis van Jakob

en leiders van het huis van Israél,

die een afschuw hebben van recht

en al wat recht is, verdraaien,

[10] die Sion bouwen met bloed

en Jeruzalem met onrecht.

[11] Hun hoofden spreken er recht voor geschenken,
hun priesters onderwijzen voor loon,

hun profeten plegen waarzeggerij voor geld.

En nog steunen zij op de HEERE en zeggen:

|s de HEERE niet in ons midden?

Ons zal geen kwaad overkomen.

[12] Daarom zal omwille van u



Sion als een akker omgeploegd worden,

Jeruzalem een puinhoop worden

en de berg van dit huis tot hoogten in het woud.

[1] Het zal echter in het laatste der dagen geschieden
dat de berg van het huis van de HEERE

vast zal staan als de hoogste van de bergen,

en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,

en dat de volken ernaartoe zullen stromen.

[2] Vele heidenvolken zullen op weg gaan

en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de
HEERE,

naar het huis van de God van Jakob;

dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.

Want uit Sion zal de wet uitgaan

en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

[3] Hij zal oordelen tussen vele volken

en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg.

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

[4] Maar zij zullen zitten,

ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom,
niemand zal ze schrik aanjagen,

want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het
gesproken.

[5] Want alle volken gaan op weg,

elk in de naam van zijn god,

maar wij zullen op weg gaan

in de Naam van de HEERE, onze God,

voor eeuwig en altijd.

[6] Op die dag, spreekt de HEERE,

zal Ik verzamelen wie mank gaat,

bijeenbrengen wie verdreven is

en wie lk kwaad aangedaan heb.



[7] Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel

en wie verdreven was tot een machtig volk,

en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion,
van nu aan tot in eeuwigheid.

[8] En u, Schaapstoren,

Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan,

ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger,

het koningschap van de dochter van Jeruzalem.

Lied: Psalm 99: 1,2 en 8
1. God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.

2. God, die recht gebood,
is in Sion groot;

van zijn troon belacht

Hij der volken macht.
Hoog en zeer geducht,
heilig en doorlucht

IS Uuw naam, o Here;

laten zij die eren!

8. Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
Hij is onze Heer,

die met macht gekroond
op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere!
Heilig is de Here.



Verkondiging

Lied: ELB 56:1,2,3

1. Al zou de vijgeboom niet bloeien, geen opbrengst aan de
wijnstok zijn,

toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij
vreugdewijn.

Al draagt ook de olijf geen vrucht en ontbreekt het koren op
het veld

met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn
hoofdhaar heeft geteld.

2. Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund
meer in de stal,

toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal.
Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn
hoogten treed.

'k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag

bekleed.

3. Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods
woord verslaan.

Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook
aan.

Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: De HERE Here is mijn
kracht,

en ied're vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft
volbracht.

Geloofsbelijdenis



Lied: ELB 132:1,2en 3

1. U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de vitorie, nu en immermeer.

2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd'en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint!"

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de vitorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geetft.
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de vitorie, nu en immermeer.

Inzameling van de Gaven
Gebeden

Lied: Gezang 285:1 en 4

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,

de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,

de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.



4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken

en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:

uw vrede wint de strijd!

Wegzending en Zegen



