
Liturgie  
voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 6 oktober 2024,  

in de Hervormde Kerk, aanvang 19.00 uur. 
 
Voorganger:   Ds. B.J. Heusinkveld 
Ouderling van dienst: Jan Ruiterkamp 

 
Welkom en mededelingen  
 
Lied: NLB 413: 1 en 2 (= Gezang 444) 
1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Lied: NLB 413: 3 
3. Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Lied: Psalm 93 
1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 



 
 
 
2. U w troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 
3. Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
 
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
Schriftlezing: Jesaja 6: 1 – 8        NBV 
[1] In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een 
hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. 
[2] Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om 
het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om 
mee te vliegen. [3] Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER 
van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ 
[4] Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en 
de tempel vulde zich met rook. [5] Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik 
moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te 
midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen 
ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ [6] Toen 
nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar 
en vloog daarmee op mij af. [7] Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: 
‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn 
tenietgedaan.’ [8] Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie 
zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, 
stuur mij.’ 
 
Lied: NLB 405: 1, 3 en 4 (= Gezang 457)  
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 



Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwer engelen, onvolprezen Heer. 
 
3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Verkondiging: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heer’  
 
Lied: ELB 287 
Refrein: 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer 
 
1. Hij die zonder einde altijd wezen zal, 
eeuwig is en machtig, Meester van ’t heelal. 
 
Refrein: 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer 
 
2. Almacht zonder weerga, liefde immermeer. 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
Geloofsbelijdenis gesproken  
 
NLB 705: 1 en 4 (= Gezang 255) 
1. Ere zij aan God, de Vader, 



ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 
4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U der heren Heer! 
 
Inzameling van de liefdegaven 
 
Gebeden  
 
Lied: NLB 412: 1, 3 en 6 (= Gezang 399) 
1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren! 
 
3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. 
 
Zegen 


