
Liturgie  
voor de evangelisatiedienst op zondag 20 oktober 2024,  
in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger:   ds.Marianne Winters - Karels 
M.m.v.:    Joy 

Is er meer? 



Liederen voor de dienst: ‘My lighthouse’ en ‘Goodness of God’  
 
‘Goodness of God’  
I love You, Lord  
Oh, Your mercy never failed me  
All my days, I've been held in Your hands  
From the moment that I wake up  
Until I lay my head  
I will sing of the goodness of God  
 
All my life You have been faithful  
All my life You have been so, so good  
With every breath that I am able  
I will sing of the goodness of God  
 
I love Your voice  
You have led me through the fire  
And in darkest night You are close like no other  
I've known You as a father  
I've known You as a friend  
I have lived in the goodness of God 
 
All my life You have been faithful  
All my life You have been so, so good  
With every breath that I am able  
I will sing of the goodness of God 
 
Your goodness is running after, it's running after me  
Your goodness is running after, it's running after me  
With my life laid down, I'm surrendered now  
I give You everything  
Your goodness is running after, it's running after me 
 
Your goodness is running after, it's running after me  
Your goodness is running after, it's running after me  
With my life laid down, I'm surrendered now  
I give You everything  
Your goodness is running after, it's running after me 
 
All my life You have been faithful  
All my life You have been so, so good  



With every breath that I am able  
I will sing of the goodness of God 
I will sing of the goodness of God 
 
Opening & welkom  
 
Lied: ‘Breng ons samen’  
U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 



Vader, maak ons één 
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde 
 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Lied: NLB 939: ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’  
1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
2. U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
 
 
 



3. Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Mattheus 14: 13 – 21  
 
Lied: ‘Huis van vrede’  
Wat ik zo nodig heb 
boven alle dingen; 
wat echt belangrijk is, 
is bij U te vinden. 
In alles wat ik zocht 
was ik steeds op zoek naar U. 
  
Wie kent mijn hart als U? 
De tranen die ik huilde; 
in uw aanwezigheid 
mag ik altijd schuilen. 
U roept mij dichterbij. 
In uw armen ben ik thuis. 
  
Liever één dag bij U 
in dit huis van vrede, 
dan duizend dagen leven 
zonder Uw liefde, Jezus. 
Ik geef alles aan U: 
heel mijn hart en mijn ziel 
zijn voor U alleen. 
  
Ook als het niet meer gaat, 
als ik geen rust kan vinden, 
dan ben ik niet alleen. 
Ik zal blijven zingen, 
dat ik bij U mag zijn; 



heel mijn leven dicht bij U. 
 
Liever één dag bij U 
in dit huis van vrede, 
dan duizend dagen leven 
zonder Uw liefde, Jezus. 
Ik geef alles aan U. 
 
Liever één dag bij U 
in dit huis van vrede, 
dan duizend dagen leven 
zonder Uw liefde, Jezus. 
Ik geef alles aan U: 
heel mijn hart en mijn ziel 
zijn voor U alleen. 
 
Wat ik zo nodig heb 
boven alle dingen; 
wat echt belangrijk is, 
is bij U te vinden. 
In alles wat ik zocht 
was ik steeds op zoek naar U. 
 
Verkondiging  
 
Lied: Opw. 548: ‘Hart van aanbidding’  
De muziek vervaagt  
langzaam wordt het stil,  
dan kom ik bij U.  
Met mijn grootste wens  
iets te geven Heer  
waar U blij mee bent.  
 
Ik geef U meer dan een lied  
want, een lied op zichzelf  
is niet waar U naar verlangt.  
U kijkt veel dieper in mij  
door de buitenkant heen  
doorgrond het diepst van mijn hart.  
 
Ik wil terug naar het hart van aanbidding  



en dan gaat het om U,  
om U alleen Jezus.  
Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging  
want het gaat toch om U,  
om U alleen Jezus.  
 
Onvolprezen Heer,  
U bent zoveel meer  
dan ik zeggen kan.  
Maar al ben ik zwak,  
alles wat ik heb  
leg ik voor U neer.  
 
Ik geef U meer dan een lied  
want, een lied op zichzelf  
is niet waar U naar verlangt.  
U kijkt veel dieper in mij  
door de buitenkant heen  
doorgrond het diepst van mijn hart.  
 
Ik wil terug naar het hart van aanbidding  
en dan gaat het om U,  
om U alleen Jezus.  
Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging  
want het gaat toch om U,  
om U alleen Jezus. 
 
Ik wil terug naar het hart van aanbidding  
en dan gaat het om U,  
om U alleen Jezus.  
Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging  
want het gaat toch om U,  
om U alleen Jezus. 
 
Getuigenis Jos 
 
Geloofsbelijdenis zingend: ‘Heer, U bent mijn leven    Staande 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta  
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt  
U woord is het pad de weg waarop ik ga  
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta  



Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij  
 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd  
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij  
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons  
en met God de Vader en verenigt met Uw volk  
Tot de dag gekomen is van Uw wederkomst  
dan brengt U ons thuis in Gods rijk  
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart  
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer  
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd  
En in Uw vergeving leef ik nu  
 
Vader van het leven, ik geloof in U  
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U  
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht  
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit  
Om het zaad te zijn van Godsrijk   
 
Gebed en voorbede 
 
Collecte 
Tijdens de collecte luisteren naar en/of zingen we: ‘Het leven in mij’  
Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt 
dat Jezus leeft, en leeft in mij. 
Ik houd mij vast aan Hem 
met alles wat ik ben; 
mijn hoop is in Zijn naam alleen. 
 
Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt 
dat Jezus leeft, en leeft in mij. 
Ik houd mij vast aan Hem 
met alles wat ik ben; 
mijn hoop is in Zijn naam alleen. 



 
Immanuel, God dichtbij. 
Hij is het leven, het vuur in mij. 
Immanuel, God dichtbij. 
Hij is het leven in mij. 
 
Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt: 
waar ik ook ben, daar is Hij bij. 
God toont Zijn koninkrijk. 
Ik draag Zijn heerlijkheid, 
door Zijn aanwezigheid in mij. 
 
Immanuel, God dichtbij. 
Hij is het leven, het vuur in mij. 
Immanuel, God dichtbij. 
Hij is het leven in mij. 
 
God is achter en voor mij, omgeeft mij altijd. 
Hij is boven en onder, zelfs binnen in mij! 
God is achter en voor mij, omgeeft mij altijd. 
Hij is boven en onder, zelfs binnen in mij! 
 
Immanuel, God dichtbij. 
Hij is het leven, het vuur in mij. 
Immanuel, God dichtbij. 
Hij is het leven... 
 
Immanuel, God dichtbij. 
Hij is het leven, het vuur in mij. 
Immanuel, God dichtbij. 
Hij is het leven in mij. 
  
Slotlied: ‘Toekomst vol van hoop’  
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              



U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen. 
 
Zegen  
 
 



Bij het uitgaan van de Kerk: ‘Jezus overwinnaar’  
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt door de klank van uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 
Jezus, overwinnaar 
 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht; 
Waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 
Jezus, overwinnaar 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 
Jezus, overwinnaar 
 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
 



Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 
Jezus, overwinnaar 
Jezus, overwinnaar 
U bent Jezus, overwinnaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


