
Liturgie  
voor de gezamenlijke avonddienst op oudjaarsavond 2024 in 

de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang 19.30 uur. 
 
 
Voorganger:     Ds. R.D. van Hornsveld  
Ouderling van dienst:  Gerrit Jurgens 
Organist:     Gijsbert Meuleman 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 90: 1, 6 en 8 
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 
 
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
 



Zingen: ELB 177: 1 en 2 
1. Halleluja, prijs de Onbegonnen’ 
die bij jaar noch eeuwen telt, 
die de loop der wentelende zonnen 
soeverein heeft vastgesteld, 
die, al zouden al hun lichten doven, 
licht en waarheid blijft voor wie geloven. 
Hem zij heerlijkheid en macht 
nu en immer toegebracht. 
 
2. Halleluja, dank de milde Vader 
die ons tijd van leven schenkt, 
die ons in geduld en in genade 
ieder jaar opnieuw gedenkt. 
In het holste van de nacht der tijden 
blijft zijn vaderhand ons veilig leiden. 
Hem zij heerlijkheid en macht 
nu en immer toegebracht. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest  
 
Schriftlezing: Psalm 121       NBV ‘21 
[1] Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 
Van waar komt mijn hulp? 
[2] Mijn hulp komt van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
[3] Hij zal je voet niet laten wankelen, 
Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
[4] Nee, Hij sluimert niet, 
Hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
[5] De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
[6] overdag kan de zon je niet steken, 



bij nacht de maan je niet schaden. 
[7] De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
Hij waakt over je leven, 
[8] de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: Psalm 136: 1, 2, 3, 4, 12 en 13  
1. Looft den Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
2. Geeft den God der goden eer, 
jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 
 
3. Looft Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grond'loos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
4. Zon en maan en sterren gaan 
koninklijk hun vaste baan. 
God regeert bij dag en nacht, 
zijn genade blijft van kracht. 
 
12. Looft den Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
13. Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 



zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Tekstlezing: Hebreeën 12: 1-3     (NBV21) 
[1] Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, 
moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde 
waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de 
wedstrijd lopen die voor ons ligt. [2] Laten we daarbij de blik 
gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van 
ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het 
verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande 
ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de 
rechterzijde van de troon van God. [3] Laat tot u doordringen 
hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem 
verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. 
 
Uitleg en verkondiging: Opzien naar Jezus  
 
Zingen: Gezang 441: 1, 2, 11 en 12 
1. Komt, kinderen, niet dralen, 
want de avond is nabij! 
Wij zouden licht verdwalen 
in deze woestenij. 
Komt, vatten wij dan moed 
naar de eeuwigheid te streven, 
van kracht tot kracht te leven. 
In 't eind is alles goed. 
 
2. Het zal ons niet berouwen 
de smalle weg te gaan. 
Hij riep ons, de Getrouwe, 
en Hij ging zelf vooraan. 
Komt en vertrouwt op Hem 
die u is voorgetogen 
en richt uw hart en ogen 
vast op Jeruzalem. 
 



11. Het zal niet lang meer duren, 
houdt nog maar even vol! 
Het zal niet lang meer duren, 
dan zijn wij bij ons doel! 
Daar wacht ons lafenis, 
als wij met alle vromen 
voor eeuwig mogen wonen 
waar onze Vader is. 
 
12. Wij moesten het maar wagen 
't is wel het wagen waard 
om niets meer mee te dragen 
dat onze ziel bezwaart. 
De wereld is te klein! 
Komt, gaat met Jezus mede 
in alle eeuwigheden! 
Het moet toch Jezus zijn! 
 
Dank- en voorbeden  
 
Collecte  
 
Slotlied: NLB 90a  
1. O God, die droeg ons voorgeslacht 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
2. De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 



de God der eeuwigheid! 
 
4. En duizend jaar gaan als de dag 
van gisteren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
5. De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
6. O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 
 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


