
Liturgie  
voor de gezamenlijke dienst van de drie kerken op 

Nieuwjaarsochtend 2025, aanvang 10.30 uur. 
 
Voorganger:   Ds. G. de Goeijen  
Ouderling van dienst:  Jessica Braakman 
 
Welkom 
 
Lied: Weerklank 353 
1. O God, die droeg ons voorgeslacht 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
2. De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
4. En duizend jaar gaan als de dag 
van gist’ren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
5. De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 



6. O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 
 
Votum: 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de HERE 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: en nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. Amen. 
 
Lied: Psalm 93: 1 en 4 
1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 
Schriftlezing: Lukas 2:21      (NBV’ 21) 
[21] Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden 
zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had 
genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was 
ontvangen. 
 
Overdenking 
 
Stilte 
 
 
 
 
 



Lied: Gezang 160: 1 en 2 
1. Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
God zal ons redden is zijn naam. 
Opent uw hart, gelooft uw ogen, 
vertrouwt u toe aan wat gij ziet: 
hoe 't woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 
2. Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zingt voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
Gebeden – Onze Vader 
 
Lied: Psalm 107: 19 en 20 
19. Wie nooddruft heeft, hij hope; 
een herder is de Heer. 
Hij doet de toekomst open, 
hun leven neemt een keer. 
Al wie het goede doet 
zal zien en zich verheugen; 
de waarheid spreekt voorgoed, 
verstommen zal de leugen. 
 
20. Wie wijs is, zal den Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 



Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 
 
Zegenbede 


