
Liturgie  
voor de dienst op zondag 22 december 2024,  

in de Hervormde Gemeente te Den Ham, aanvang 19.00 uur. 
 
Voorganger:    Ds. N.H. de Graaf 
Ouderling van dienst:  Arjan Timmerman 
Organist:    Henk Dubbink 
 
Welkom en Mededelingen door kerkenraad 
 
Lied: Psalm 118: 8,9 en 10 
8. De steen, dien door de tempelbouwers 
veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz' ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 
9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 
10. De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 



Laat aller lof ten hemel rijzen; 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
  
Stil gebed 
  
Votum en Groet 
  
Lied: Psalm 98:1 en 4 
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
4. Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
   
Gebed 
  
Schriftlezing: Jesaja 8:23b-9:6, Matthëus 5:9, 
Kolossenzen 1:15-20        (HSV) 
 
Jesaja 8: 23 – 9: 6        HSV 
[23] Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land 
waarin benauwdheid is. 
Zoals Hij in vroeger tijd 



minachting heeft gebracht 
over het land van Zebulon 
en over het land van Naftali, 
zo zal Hij in later tijd eer bewijzen 
aan de Weg van de zee, 
de overkant van de Jordaan, 
het Galilea waar de heidenvolken wonen. 
 
[1] Het volk dat in duisternis wandelt, 
zal een groot licht zien. 
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, 
over hen zal een licht schijnen. 
[2] U hebt dit volk talrijk gemaakt; 
hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? 
Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, 
zoals men zich verblijdt bij de oogst, 
zoals men zich verheugt 
wanneer men de buit verdeelt. 
[3] Want het juk van hun last, 
de stok op hun schouders, 
en de knuppel van hun slavendrijver 
hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 
[4] Ja, elke laars, 
stampend met gedreun, 
iedere soldatenmantel, 
gewenteld in bloed, 
zal verbrand worden, 
voedsel voor het vuur. 
[5] Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, 
en de heerschappij rust 
op Zijn schouder. 
En men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raadsman, 
Sterke God, 



Eeuwige Vader, 
Vredevorst. 
[6] Aan de uitbreiding van deze heerschappij 
en aan de vrede zal geen einde komen 
op de troon van David 
en over zijn koninkrijk, 
om het te grondvesten 
en het te ondersteunen 
door recht en gerechtigheid, 
van nu aan tot in eeuwigheid. 
De na-ijver van de HEERE van de legermachten 
zal dit doen. 
 
Mattheüs 5:9         HSV 
[9] Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen 
genoemd worden.  
 
Kolossenzen 1: 15 – 20      HSV 
Christus, Eerstgeborene van de schepping en Hoofd van Zijn 
gemeente 
[15] Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de 
Eerstgeborene van heel de schepping. 
[16] Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de 
hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die 
onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of 
machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. 
[17] En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan 
tezamen door Hem. 
[18] En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de 
gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de 
doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
[19] Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de 
volheid wonen zou, 
[20] en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen 
zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja 



door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de 
dingen die in de hemelen zijn. 
 
Lied: OB Psalm 72:1 en 2  
1. Geef, HEER, den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 
 
2. De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt; 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijz'len, wie verdrukt. 
  
Verkondiging 
 
Tekst/Thema: “Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen 
Gods kinderen genoemd worden.” 
  
Tekst: Mat. 5:9         (HSV) 
[9] Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen 
genoemd worden. 
  
Lied: Gezang 477:1 en 2  
1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 



Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
  
Geloofsbelijdenis van Nicea 
  
 
 



Lied: Gezang 118:1 en 2  
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Inzameling van de Gaven 
 
Gebeden 
   
Lied: Gezang 285:1,2,3 en 4  
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 
 
2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 



er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 
4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
  
Wegzending en Zegen 
 


