Liturgie
voor de ochtenddienst op zondag 8 december 2024,
aanvang 10.00 uur in de Hervormde Gemeente te Den Ham.

Voorganger: Ds. S. de Bruine (voorganger NGK)
Ouderling van dienst:  Jan Ruiterkamp

Zingen: NLB 439: 1 en 3 (gezang 126)
1. Verwacht de komst des Heren,

o mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.

3. Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,

maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.

Wie vraagt naar zijn gebod

en bidden blijft en waken,

in hem wil woning maken

het heil, de Zoon van God.

Moment stil zijn voor God onze Heer

Votum en groet



Zingen: Psalim 16: 1en 3

1. Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,

Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.

Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,

Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.

Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen

dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.

3. Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht

mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.

Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde

staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.

Leefregels van God n.a.v. de Bergrede

Zingen: WKL 616 - Psalm 119: 40 - WKL 616
Uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp,

uw Woord is een licht,

uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.

lk zwoer en ik begeer het waar te maken,

dat ik zal wand'len voor uw aangezicht,

dat ik uw recht zal roepen van de daken.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp,

uw Woord is een licht,



uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Gebed zingend: ELB 302 (WKL 487)
1. Heer, ik kom tot U,

hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu,

en reinig mijn hart.

2. Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,

nu ik mij tot U keer,

en maak alles goed.

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.

O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4. Jezus, op uw woord,
vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Lezen: Jesaja 6: 1 - 8 & Mattheus 5: 1 -12 NBV 21
Jesaja 6: 1- 8 - Jesaja geroepen

[1] In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op
een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de
hele tempel. [2] Boven Hem stonden serafs. Elk van hen had
zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het
onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. [3] Zij
riepen elkaar toe: ‘'Heilig, heilig, heilig is de HEER van de
hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’
[4] Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de
dorpels, en de tempel vulde zich met rook. [5] Ik schreeuwde
het uit: 'Wee mij! Ik ben verloren, want ik ben een mens met



onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine
lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de
HEER van de hemelse machten, gezien.' [6] Toen nam een van
de serafs met een tang een gloeiend kooltje van het altaar en
vloog daarmee op mij af. [7] Hij raakte mijn mond ermee aan
en zei: 'Dit heeft je lippen aangeraakt; je schuld is geweken, je
zonden zijn tenietgedaan.’ [8] Daarop hoorde ik de stem van
de Heer zeggen: ‘Wie zal Ik sturen? Wie kan namens ons
gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.

Mattelis 5: 1-12 - Bergrede

[1] Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar
ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.[2] Hij nam
het woord en onderrichtte hen:

[3] ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

[4] Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

[5] Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

[6] Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

[7] Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

[8] Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

[9] Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

[10] Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd
worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

[11] Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij
uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. [12]
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de
hemel; zo immers vervolgden ze véér jullie de profeten.



Zingen: NLB 675: 1

1. Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Verkondiging n.a.v. Mattheus 5: 3
[3] ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Zingen: NLB 675: 2

2. \Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen



die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Inzameling van de liefde gaven
Dank- en voorbeden

Zingen: NLB 442 (Gezang 118)

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zegen



