
Liturgie  
voor de ochtenddienst op zondag 5 januari 2025, in de 

Hervormde Gemeente te Den Ham, 10.00 uur. 
 
Voorganger:   Ds. G. de Goeijen  
Ouderling van dienst: Arjan Timmerman 
Organist:   Bram Jaspers   
 
Welkom 
 
Lied: Psalm 65: 1 en 2 
1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 
2.  Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Lied: ‘Een toekomst vol van hoop’  
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  



  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
 



Kinderlied: Weerklank 616 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp, 
uw Woord is een licht, 
uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp, 
uw Woord is een licht, 
uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
Schriftlezing: Lukas 2: 40-52     (NBV ‘21) 
[40] Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van 
wijsheid; Gods genade rustte op Hem. 
[41] Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar 
Jeruzalem. [42] Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun 
gebruikelijke pelgrimstocht. [43] Na afloop van het feest 
vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter 
zonder dat zijn ouders het wisten. [44] In de veronderstelling 
dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele 
dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en 
bekenden begonnen te zoeken. [45] Toen ze Hem niet 
vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te 
zoeken. [46] Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, 
waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en 
hun vragen stelde. [47] Allen die Hem hoorden stonden 
versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. [48] Toen zijn 
ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen 
Hem: ‘Kind, wat heb Je ons aangedaan? Je vader en ik 
hebben met angst in het hart naar Je gezocht.’ [49] Maar Hij 
zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet 
dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ [50] Maar ze 



begrepen niet wat Hij tegen hen zei. [51] Hij reisde met hen 
terug naar Nazaret en was hun gehoorzaam. Zijn moeder 
bewaarde alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart. [52] 
Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij 
kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. 
 
Lied: Gezang 334: 1 en 3 
1. Here Jezus, wij zijn nu 
in het heiligdom verschenen, 
met ons kind gaan wij tot U 
wil uw zegen ons verlenen 
waar de roepstem wordt vernomen: 
laat de kindren tot Mij komen. 
 
3. Niemand, die ons helpen kan, 
niemand kan ons kind beschermen. 
Wie zijn wij? Neem Gij het dan, 
draag het in uw groot erbarmen. 
Dat het vroeg U in dit leven 
ja voorgoed zijn hart mag geven. 
 
Verkondiging 
 
Lied: NLB 519 
1. Gij die de ster van David zijt 
en wijzen roept en dwazen leidt, 
Gij hebt in duister U gewaagd 
en naar de rechte weg gevraagd 
 
2. Gij die de Heer zijt en de Geest 
die van de aanvang is geweest, 
Gij hebt U onderworpen aan 
de letter van ons voortbestaan. 
 
 



3. Gij die de zin der schriften zijt, 
Gods woord in alle eeuwigheid, 
Gij hebt gehoorzaamheid geleerd, 
een vuur van hoop heeft U verteerd. 
 
4. O Zoon van God, ons aller hoofd, 
gelijk een kind hebt Gij geloofd 
en als een minnaar liefgehad 
Jeruzalem uw moederstad. 
 
Inzameling der gaven 
 
Dank- en voorbeden 
 
Gebodslezing: Exodus 20:1-7            (NBV ‘21) 
[1] Toen sprak God deze woorden: 
[2] ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, 
heeft bevrijd. 
[3] Vereer naast Mij geen andere goden. 
[4] Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van 
iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de 
aarde of in het water onder de aarde. [5] Kniel er niet voor 
neer en vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen 
ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun 
kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en 
vierde geslacht; [6] maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik 
gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. 
[7] Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn 
naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. 
 
 
 
 
 
 
 



Lied: NLB 518: 2 en 4 
2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 
o Zoon van God, Maria’s zoon, 
een hooggeboren koning. 
O lelie die mijn hart bekoort, 
uw zoete evangeliewoord, 
is louter melk en honing. 
Gij zijt 
altijd 
hosianna, 
hemels manna, 
dat wij eten, 
nooit meer kan ik U vergeten. 
 
4. Hoe liefelijk is uw gelaat; 
als Gij uw ogen op mij slaat, 
dan doet de vreugd mij beven. 
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; 
uw woord en geest, uw vlees en bloed, 
zij zijn mijn ziel, mijn leven. 
Heer des 
hemels 
laat, getrouwe, 
mij aanschouwen 
uw erbarmen. 
Herder neem mij in uw armen. 
 
Zegen 


